
Het schoolbezoek tijdens ons verblijf in de 1 ste week van oktober 2014.

We werden zoals altijd weer hartelijk ontvangen door de lokale bevolking van 
Bagiran Village. 

Met veel zang, dans en muziek zat de sfeer er al weer snel in.

Weer helemaal geweldig, vele schoolspullen en kleding hebben we in onze 
bagage meegenomen en uit gedeeld.

Onze container met schoolspullen is nog niet gearriveerd, dit heb je helaas niet 
in de hand.

Maar onze  grote vriend en tevens taxichauffeur Modou regelt dit later voor 
ons.

Na een gezellig samen zijn en overleg in het lokaaltje, worden we door de 
moeders en vrouwen van het dorp als familie opgenomen.

Met als gevolg,  dat we allen zijn uitgenodigd om op visite te komen bij het 
hoofd van het dorp.

Wij hadden zelf voor de lunch gezorgd, maar daar bleef het niet bij.

Drie vrouwen uit het dorp veraste ons met rijst en vis, met zen allen hebben we
heerlijk gegeten.

Onderwijl hebben we ook prijsopgave gedaan voor de fundering van een nieuw
te bouwen lokaal, we gaan dit eens bekijken en hopen in januari meer 
financiële middelen te hebben om dit te kunnen voltooien.

Al met al, weer een fantastische dag waar we met een goed gevoel op terug 
kunnen kijken. 

Na nog een rondrit door het dorp met diverse stop plaatsen hebben we 
afscheid genomen van onze familie in Bagiran Village. 

We zullen hen missen, maar gaan er vanuit hen in januari weer terug te zien.


